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Dronten, 14 mei 2021 
 
 
Geacht College, 
Geachte leden van de Gemeenteraad  
 
Graag richt ik mij tot u met het volgende: 
 
Verzoek tot opheffing van het zwemverbod in de Havenkom in Dronten. 
 
 
Medio juli 2020 is het verbod tot zwemmen in de Havenkom van Dronten ingevoerd. Verbodsborden 
zijn geplaatst. Dit verbod kwam tot stand naar aanleiding van het verzoek van Havenmeester [naam] 
in verband met in zijn ogen ‘veel gevaarlijke situaties die in de zomerse dagen ontstaan door 
vaarbewegingen van leden van de Watersportvereniging Dronten en passanten’. 
 
Van het ene op het andere moment was de jeugd een heel plezierige plek van samenkomst kwijt, 
zonder dat daar een directe aanleiding voor was. 
 
Als passant, op de fiets of als voetganger weliswaar, kwam ik daar menigmaal langs en genoot van de 
jeugd die daar een leuke recreatiestek had gevonden. Voortaan moest zij maar naar het 12 km 
verder gelegen strand om daar te recreëren, was het advies. Geen andere mogelijkheid om in 
Dronten te zwemmen, want in de zomermaanden is het zwembad gesloten. Hoe kun je het 
verzinnen! 
 
De jeugd moest weg van een plekje waar zij elkaar na schooltijd kon ontmoeten en daar in alle 
openheid lekker met elkaar kon chillen en zwemmen, ze moest weg van een plek waar nooit enige 
vorm van geweld plaatsvond, weg van een plek waar hun gedrag voor iedereen zichtbaar was, weg 
van een plek waar het gebruik van drugs niet werd waargenomen, weg van de plek waar het afval 
keurig in afvalbakken werd achtergelaten voor zover ze niet overvol waren. Weg van een plek waar 
de jongeren met elkaar veel plezier maakten tot in de avonduren, zolang het licht was. En dat alles 
onder het immer toeziend oog van het politiebureau. Wat wil je als bezorgde burger nog meer? 
 
De reden hiervoor? ‘Veel gevaarlijke situaties’. Mogelijk is er weleens iets gebeurd, maar nooit 
zodanig dat het de lokale pers haalde. Een verzoek om vanwege die vermeende gevaarlijke situaties 
een ballenlijn te plaatsen werd helaas door de Gemeente van de hand gewezen. 
 
We hopen dit jaar weer op veel mooie zomerse dagen. Hoe fijn zou het zijn als de jeugd zich dan in 
de Havenkom weer zwemmend kan vermaken. Alles is er daar tenslotte op ingericht: een plankier en 
trapjes om uit het water te komen. 
Ik wil hier een ernstig pleidooi voor onze jeugd houden om daar deze zomer weer te mogen 
zwemmen. Die jeugd is in deze coronatijd al zo zwaar getroffen, geen of nauwelijks school, digitaal 
les thuis, geen sport, dus nauwelijks mogelijkheden tot contact met elkaar. En wat heeft de Dronter 
jeugd zich in deze tijd zich van haar beste kant laten zien! Chapeau! 
 



Ik dring er bij u, als verantwoordelijke ouderen, dan ook op aan dat u uw besluit tot het verbod op 
zwemmen in de Havenkom heroverweegt en zwemmen in de Havenkom weer toestaat. Als u het 
nodig acht: op bepaalde condities! De jongeren verwijzen naar best wel verre stranden waar zij 
zonder toezicht met elkaar bivakkeren, kan toch niet de voorkeur van de verantwoordelijken 
hebben! 
 
Geachte Gemeentebestuurders, gun onze jeugd in mooie warme dagen dit onschuldige vermaak. Ziet 
u op tegen de kosten van een ballenlijn? Daar zijn genoeg oplossingen voor te bedenken. Ik denk en 
doe graag mee! 
 
Ik hoop op een positieve reactie op dit alleszins redelijke verzoek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[naam] 
 


