De Pioniersbarak op Ontmoetingspark Buiten!

Sinds 8 april is het Ontmoetingspark Buiten een feit. Het helemaal vernieuwde
dierenpark heeft nu ook een theehuis waar vanuit allerlei activiteiten
georganiseerd worden voor een breed publiek. Het is niet alleen dat ouders met
jonge kinderen komen maar ook ouderen zijn regelmatige bezoekers. Deze
doelgroepen zijn niet de
enige waar Buiten! voor
bedoeld is. Ook mensen
met  een psychische
kwetsbaarheid komen bij
ons omdat er naast een
kopje koffie ook
persoonlijke aandacht is.
Vanaf september is de
dagbesteding voor
mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt
begonnen. Er werken nu 3
mensen die allerlei taken hebben en op deze wijze op Ontmoetingspark Buiten!
een zinvolle dagbesteding kunnen hebben.

Twee personen staan nog op de wachtlijst omdat we nu we de winter ingaan nog
niet genoeg voor hen omhanden hebben, maar ze staan te popelen. En op
donderdagmorgen komen er 6 leerlingen van de praktijkschool uit Dronten bij ons
snuffelstage lopen.

Zo komen er heel veel verschillende mensen met elkaar in contact.

Het park nodigt uit om met elkaar in gesprek te gaan, met elkaar aan tafel te gaan
zitten ook al ken je elkaar niet.

Kinderen van allerlei afkomst spelen en genieten van het speelplein, ook de
Oekraiense moeders komen vaak met hun kinderen langs.

Wij hebben ons aangesloten bij Meersamen/ZamenEen, en ook weten veel
organisaties uit onze gemeente ons te vinden zoals de Zonnebloem die een
muziekmiddag hebben gehouden maar ook in kleine samenstelling bij ons komen
voor een uitje. Denk ook aan de plattelandsvrouwen, de katholieke ouderenbond,
vrouwen van Nu, Ouder en Kind café, allerlei gastouderbureaus, Golden Sports
van de GGD en het Alzheimer café.

Humanitas  heeft haar plek gevonden voor de  maandelijkse
Ontmoetingkoffiemomenten en de IVN verzorgd cursussen vanuit ons theehuis.



Ook de lokale politieke partijen vinden bij ons de ruimte om bij elkaar te komen.
En daarnaast is onze locatie de perfecte plek voor een (familie)feestje.

Het zijn niet alleen onze bezoekers die de laagdrempeligheid bij ons weten te
waarderen. Ook onze vrijwilligers hebben zo allemaal hun verhaal en nemen hun
persoonlijkheid mee, het is zeldzaam hoe makkelijk wij vrijwilligers kunnen vinden
die helpen ons Ontmoetingspark een gastvrij en vriendelijk gezicht te geven, je
bent welkom ongeacht wie je bent, dat is wat wij belangrijk vinden. Veel
vrijwilligers vinden hier een plekje na een burn-out of na hun pensionering, veel
zijn alleen en vinden bij ons gehoor, warmte en gezelligheid.

De komst van de Pioniersbarak bij ons op het park is een geweldige aanvulling op
wat wij nu al te bieden hebben! En neemt ook zinvol werk voor onze dagbesteding
met zich mee.

Hoe mooi is het wanneer opa en oma met de kleinkinderen een stukje
geschiedenis van onze prachtige gemeente kunnen laten zien. Kunnen vertellen
over hoe het begon, hoe men toen leefde en hoe vergaard uit alle streken mensen
bij elkaar kwamen en de polder hebben opgebouwd. Stichting Geschiedschrijving
legt dit allemaal vast zodat de verhalen behouden blijven voor later. De
pioniersbarak is een prachtig podium om hier deze verhalen te laten zien en te
vertellen.

En nog mooier is dat wanneer de pioniersbarak ingericht wordt als woning zoals
de arbeiders van de Rijksdienst woonden en later de Vietnamese vluchtelingen
deze uitermate geschikt is om beschikbaar te stellen als Bed en Breakfast
gelegenheid. Logeren op een heel bijzondere plek in een bijzondere
accommodatie. Zoals dat ook gebeurd in Nagele in het Polmanshuis. Nostalgie
ten top! De geschiedenis hoeft niet heel ver weg terug te liggen om dit te kunnen
ervaren. Het is de geschiedenis van onze huidige generatie ouderen die in
Dronten wonen. Zo zijn zij begonnen in de polder! Terug naar toen en dan ook
nog kunnen logeren?

Zo kan op vele manieren de Pioniersbarak gebruikt worden, het verteld het
verhaal van de eerste polderbewoners, het ontstaan van Dronten en biedt
onderdak aan allerlei activiteiten die een mooie combinatie vormen met wat er
op en om Ontmoetingspark Buiten verder allemaal gebeurd. Slapen in de barak,
ontbijtje in het theehuis. Potje Poldergolf of jeu de boules spelen, een historische
route wandelen of fietsen, winkelen en lekker eten in winkelcentrum Suydersee,
genieten van de dieren op het park en wat Dronten verder nog te bieden heeft!



De plannen zijn er, en er wordt hard aan gewerkt door alle 60 vrijwilligers die nu
al zo actief zijn op Ontmoetingspark Buiten! Zo wordt Buiten! een fijne plek om
te verblijven voor iedereen die dit maar wil. Midden in het groene hart van
Dronten. Voor Drontenaren en mensen van daarbuiten. Een plek waar je je thuis

voelt en gekend wordt.

Kom mee naar Buiten! allemaal.
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